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Je zou er van in de war kunnen raken dia 
Je zou er van in de war kunnen raken… Ik bedoel: van deze dag. Of niet? Want wat is 

het nou, een dieptepunt of een hoogtepunt in het bestaan van de kerk? Een dag om 

verdrietig van te worden of juist blij? Op de kerkelijke kalender staat deze dag als een 

feestdag genoteerd. Hoewel… We vieren in de kerk het Kerstfeest, het Paasfeest, het 

Pinksterfeest. Maar vandaag heet toch echt Hemelvaartsdag, en niet 

Hemelvaartsfeest. Alsof we zelf al een beetje een slag om de arm houden. Is het wel 

een feest waard? 

Want wat is er feestelijk aan vandaag? Jezus gaat weg. Hij verdwijnt uit het zicht van 

zijn leerlingen. Ze zien Hem niet meer. Hij is in de hemel. Zij blijven op aarde achter. 

Waarom blijft Hij niet? Hoe mooi was dat geweest. Iedereen laten zien dat Hij echt 

leeft. Iedereen overtuigen: Ik ben de Messias, de Verlosser, de Redder. Iedereen laten 

voelen: Ik ben de Koning en niemand anders. Maar Jezus gaat weg. Wat moet je daar 

nou mee? Is het niet vreselijk jammer, om niet te zeggen: teleurstellend?! Je zou er 

van in de war kunnen raken.  

Bij de leerlingen van Jezus kom je hetzelfde tegen. Verwarring aan die tafel daar. 

Omdat Jezus duidelijk maakt: Ik ga weg. En waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet 

komen. Hè? Wat zegt Hij nou? We zijn er bijna! Jezus is op weg naar het hoogtepunt 

van waar Hij mee bezig is! De spanning hangt voelbaar in de lucht! Gaat nu gebeuren 

wat God altijd al heeft aangekondigd? Eindelijk? Gespannen verwachting bij Jezus’ 

leerlingen. En dan zegt Hij dat Hij weg gaat. Onrust, verwarring, teleurstelling maken 

zich van hen meester. Wat een anti-climax. Jezus gaat weg. Wat moeten we daar nou 

mee? Je zou er van in de war kunnen raken… 

 

Maar Jezus stelt gerust dia 

Wel herkenbaar toch, die discipelen van Jezus. Je zou er van in de war kunnen raken. 

Deze dag. Sterker nog: dat hele leven van ons hier. Jezus is in de hemel. Wat betekent 

dat voor de aarde, voor ons hier beneden? Het klinkt allemaal zo mooi. Die fiere 



liederen die we kunnen zingen op deze dag. De dag van onze Vorst brak aan… De 

heerschappij is aan de Zoon… Wat merk je daar van? Soms lijkt het een beetje op 

jezelf overschreeuwen. De werkelijkheid zoals die echt is ontkennen en zeggen dat 

het anders ligt. Fake news. Alternative facts. We weten inmiddels hoe je op een 

slimme manier de waarheid kunt verdraaien, of niet?  

Kijk wat er gebeurt op aarde. Naar het geweld. Naar de problemen. Naar de 

uitbuiting van de schepping. Naar het egoïsme van ons als wereldbevolking. Kijk naar 

je eigen leven. Je dagelijkse gevecht om de dag door te komen. Zonder baan. Zonder 

huwelijk. Zonder gezondheid. Zonder die ene van wie je gehouden hebt. De 

heerschappij is aan de Zoon… Je zou er van in de war kunnen raken. Het zal wel, maar 

ik merk er niks van… 

Wat ik mooi vind is dat ik in de Bijbel zie dat Jezus niet over die onrust en verwarring 

van zijn leerlingen heen walst. Die wegwuift of er van die goedkope dooddoeners 

tegenover zet, die wij nog wel es kunnen gebruiken naar elkaar. Het valt vast mee. Zo 

erg is het niet. Nee, Jezus voelt de onrust en verwarring haarfijn aan. Erkent die. En 

komt daarin tegemoet. Wees niet ongerust, zegt Hij tegen zijn leerlingen. Juist 

vandaag, juist nu, bij zijn naderende vertrek uit de wereld, komen deze woorden van 

Jezus op jou en mij af: Wees niet ongerust. Letterlijk: laat je hart niet door elkaar 

geschud worden. Dus, laat je niet in de war brengen. Je zou in de war kunnen raken 

inderdaad. Maar Jezus stelt gerust.  

 

‘Ik bied jullie een veilig thuis’ dia 

Hoe haarfijn en zuiver Jezus de onrust en verwarring van zijn leerlingen aanvoelt, 

blijkt uit wat Hij zegt om zijn leerlingen gerust te stellen. ‘In het huis van mijn Vader 

zijn veel kamers’. Ik ga daar naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken. Dat 

wordt vaak uitgelegd alsof Jezus hier zegt: Ik ga straks naar de hemel om daar een 

plek voor jullie klaar te maken. In het huis van mijn Vader. Jezus gaat voor ons uit. Hij 

maakt voor ons een plaats klaar, nu in de hemel. Als wij sterven, mogen wij naar hem 

toe en zelf in de hemel zijn.   

Maar ik denk dat Jezus iets anders bedoelt. Die onrust en de verwarring van zijn 

leerlingen gaat niet over de vraag: wat gebeurt er met ons als wij sterven? Maar die 

gaat over de vraag: als Jezus nu weggaat, zijn we dan niet weer terug bij af? Worden 

we dan niet weer op onszelf aangewezen, en blijven we alleen en onbeschermd 

achter, net als eerst? En daarvan zegt Jezus hier nu juist: nee, Ik bied jullie een veilig 

thuis. Je zult nooit of te nimmer alleen en onbeschermd achterblijven. Ik ga naar het 



huis van mijn Vader om voor jullie een plaats klaar te maken. En Jezus bedoelt: door 

te lijden en te sterven en weer uit de dood op te staan. Als Jezus in het evangelie van 

Johannes zegt ‘Ik ga weg’, dan bedoelt Hij daar niet de hemelvaart mee, maar lijden, 

sterven, opstaan en naar de hemel gaan ineen! Daardoor krijgen wij een plek in de 

hemel. Niet straks, maar nu al. Zoals Paulus later zegt: ‘God heeft ons samen met Hem 

uit de dood opgewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus’ (Ef. 2, 

6). Niet straks pas. Maar nu al, zegt Paulus. Jezus zegt hetzelfde: Ik bied jullie een 

veilig thuis. Niet straks. Maar nu al. Met mijn lijden, sterven, opstaan en naar de 

hemel gaan. Hemelvaart betekent: je hebt dankzij Jezus een plaats bij God in de 

hemel, voor eeuwig en altijd, nu al in het huis van de Vader met zijn vele kamers. Ik 

bied jullie een veilig thuis! 

 

‘Ik hou jullie vast’ dia 
Voor mij was dat een eyeopener van de week. Ik dacht ook altijd bij dit begin van 

Johannes 14: Jezus belooft ons dat we naar de hemel mogen gaan als wij sterven. Hij 

zegt toch ook: ‘Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. 

Dan zal Ik jullie met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar Ik ben’. Het staat er 

toch duidelijk: Jezus komt terug en neemt Hij ons mee naar God. Maar ook dit 

bedoelt Jezus anders. Niet als toekomstmuziek voor als Hij eens terug komt. Maar 

meer in het hier en nu. Vandaag. Jezus’ leerlingen waren niet bezig met de vraag: 

komt u ooit eens terug? Nee, ze dachten: als Jezus bij ons weggaat, hoe kan er dan 

nog contact en verbinding zijn met Hem? Zoals wij vandaag de dag nog heel vaak 

denken dat de zaken erbij staan: Jezus is in de hemel, en wij hier op aarde. Dus: het 

contact wordt minder, de afstand wordt groter, Jezus is verder weg dan ooit, de 

verbinding met Hem vervaagt of verdwijnt. 

En daarvan zegt Jezus nu: Nee, zo zal het niet gaan. Als Ik die plaats voor jullie heb 

klaargemaakt – door te lijden, te sterven, op te staan, naar de hemel te gaan – dan 

kom Ik terug. Ik laat jullie niet los. Ik zoek jullie weer op. Even verderop in Johannes 

14 (Joh. 14,18) zegt Jezus ook: Ik kom terug. Jezus verbindt dat dan met de komst van 

de Heilige Geest. Hemelvaart betekent dus niet: Jezus gaat weg van de aarde. Maar 

betekent juist: Ik kom terug als nooit tevoren. Er komt een totaal nieuwe en 

ongekende aanwezigheid van Jezus. Ik kom in jullie wonen. De Vader en Ik zullen in 

jullie komen wonen (Joh. 14,23). Hoe ongelofelijk is dat! Er zal verbondenheid zijn 

zoals die er nog nooit is geweest! 



Voel je? Ik kom terug… Niet: straks. Maar nu al. Door Jezus’ Geest. Dan zullen jullie 

zijn waar Ik ben… In de liefde van de Vader. In Gods ontferming opgenomen. Geen 

contact? Geen verbinding? Integendeel: Ik hou jullie vast! 

 

Voor nu vraagt Hij jouw vertrouwen dia 
Wat een prachtige woorden van Jezus op deze dag van hemelvaart, vind je niet? Ik 

werd er echt warm van… Jezus over zijn naderende vertrek. Ik altijd maar denken dat 

Jezus daarbij zegt: stil maar, wacht maar, alles komt goed. Later. Voor nu is het even 

jammer. Ik ben er niet meer. Maar als jij sterft, mag je naar de hemel. En eens komt 

de dag van mijn terugkomst. Jezus zegt dus zoveel meer! Ik ga naar mijn Vader. Ik ga 

jou een plek geven in zijn huis. Nu al. En Ik zal zorgen voor verbinding en contact als 

nooit tevoren. Ik bied jullie een veilig thuis! Ik hou jullie vast! Zo stelt Jezus gerust bij 

zijn naderende vertrek. 

Ja, hoe mooi, hoe zorgzaam van Jezus! Hij kent de angst, de vragen, de verwarring 

van zijn leerlingen en die van jou en mij. Voelt het allemaal haarfijn aan. Ja, je zou er 

van in de war kunnen raken! Wees niet ongerust, zegt Hij. Laat je hart niet door elkaar 

geschud worden. Door die schijnbare afstand die gaat ontstaan: Jezus in de hemel en 

wij hier op aarde. Laat je niet ontmoedigen door het besef dat Jij hier bent en Jezus in 

de hemel. Laat je niet in verwarring brengen omdat alles zo stuurloos lijkt op deze 

aarde. 

Wees niet ongerust. Maar vertrouw op God en vertrouw op Mij. Jezus vraagt 

vertrouwen. Juist nu. Vlak voordat Hij weggaat. In die verwarrende wereld, met al die 

ontmoedigende dingen erin. Vertrouw op God en vertrouw op Mij. Blijf geloven. Ik 

kwam een mooie zin tegen. Iemand zei: Geloof begint daar waar alle reden lijkt geloof 

op te geven. Hemelvaart blijft een wonderlijke dag. Je zou er van in de war kunnen 

raken. Blijven we niet alleen achter hier op aarde? Geeft Jezus het op? Sta ik er weer 

alleen voor? Juist vandaag is de boodschap: geloof de Vader en geloof Jezus. Loop 

niet teleurgesteld weg. Hou Hem vast. Laat je door Hem vasthouden. Wees niet 

ongerust! Jezus houdt vast! 

 

Amen 

 


