
Hand 2, 16 – Pinksteren 2023 

Kom Heilige Geest (Sela); groet; GK06: 1, 2, 3, 8, 9; gebed; lezen Hand 2, 1-4; 

kindermoment; De wind steekt op (Sela); lezen Hand 2, 14-21 / Joël 3; preek; LB 678: 1, 

2, 4, 5, 8, 9; levenswijding Gal 5, 13-25; LB 841; gebed; collecte; LB 687; zegen 

Bergschenhoek 28.5.2023 

 

Kindermoment dia 

 

De heilige Geest – weet jij wie Hij is, of wat Hij doet? Best moeilijk hè? Vinden veel 

mensen in de kerk ook. Ik wil proberen om het een beetje duidelijk te maken. Heb ik 

deze ballonnen voor nodig (stuk of 3). Ik blaas ze op.  

 

En nu schrijf ik er iets op over God, of over Jezus. Bijvoorbeeld: Jezus is de Zoon van 

God. Weet jij iets wat we op de andere kunnen schrijven? (bv God houdt van jou / Jezus 

is de Verlosser). Kun je het lezen? Ik denk het wel.  

 

Maar nu – we laten de ballonnen leeg lopen. Kun je het nog steeds goed lezen? Stuk 

minder. Dus: als er lucht in zit, kunnen we goed lezen wat er op de ballonnen staat. Als 

er geen lucht in zit niet. De Heilige Geest is als de lucht die in ons blaast zodat wat wij 

zeggen over God goed gehoord en goed gelezen kan worden. Zonder de Heilige Geest 

kun je niet goed vertellen over Jezus, zodat iedereen het hoort of leest. Ik hoop dat je nu 

iets meer weet! 

 

Inleiding dia 

 

De Geest krijgt mensen aan de praat, zet ik boven deze preek. Iets aan de praat krijgen – 

dat doe je met een apparaat dat kapot is gegaan. Je ging ermee aan het werk, en toen 

deed ie het weer. Je kreeg ‘m weer aan de praat. Wat defect was gaat weer functioneren, 

wat dood was komt weer tot leven.  

 

Wat heeft dit te betekenen, vragen de mensen op de Pinksterdag. Ze zijn verbijsterd en 

geheel van hun stuk gebracht. Het geluid van een hevige windvlaag, vuurvlammen en 

mensen die in alle talen van de wereld vertellen over wat God heeft gedaan. Wat moet je 

hiermee?  

 

En dit is wat Petrus dan zegt: Kijk, de Geest krijgt mensen aan de praat. Hij krijgt ze aan 

de praat met dromen, met profetieën, met hoopvolle woorden. Het dode wordt tot leven 



gewekt. Wat defect was gaat weer functioneren. Een nieuwe tijd begint. Het gebeurt 

voor je ogen. 

 

De toekomst is nu dia 

 

Wat is dit, vragen de mensen daar bij dat huis in Jeruzalem. Misschien herken je wel iets 

van de vraag. Niet op dezelfde manier van toen. Maar toch: wat heeft het nou te 

betekenen, de komst van de Geest, dit hele Pinksterfeest? Niet zo makkelijk nog om te 

bedenken. 

 

Daarom staat Petrus op. Hij gaat het de mensen duidelijk maken. Geen openbare 

dronkenschap hier, zoals sommigen denken, lallende mensen die niet weten wat ze 

zeggen. Nee. Als je wilt weten wat hier gebeurt, zegt hij, dan moet je beginnen bij de 

profeet Joël. De mensen daar kenden hem wel: Joël, een profeet uit het Oude 

Testament. Best bijzonder dat Petrus daar begint. En niet bij Jezus, bij Pasen – dat komt 

pas straks. Eerst Joël.   

 

Joël was een profeet die leefde in een tijd dat er een grote ramp was gebeurd. Een 

sprinkhanenplaag die het hele land kaal vrat. Er is droogte en gebrek. De mensen zijn 

radeloos. Hun leven ligt in puin. Maar Joël heeft een woord van hoop. Mensen, God zal 

zich weer over jullie ontfermen. Het zal weer gaan regenen en alles gaat weer bloeien en 

bloeien. Let maar op: God komt bij jullie terug.  

 

En in die tijd zul je dit zien, zegt Joël: God giet zijn Geest uit. Jullie zonen en dochters 

zullen gaan profeteren, jullie jongeren zien visioenen, oude mensen dromen dromen, zelfs slaven 

en slavinnen gaan profeteren. En dat is wat hier gebeurt, zegt Petrus. God giet zijn Geest 

uit. En dus gaan mensen profeteren en hardop hun dromen delen. De mensen daar bij 

Petrus waren allemaal Joden. Ze kenden hun Bijbel, ze wisten waar Petrus het over had. 

Als God zijn Geest uitgiet – ja, dan begint er een nieuwe tijd, gaat alles weer groeien en 

bloeien, we verlangen naar die tijd die komt. En nu zegt Petrus: de tijd waar jullie naar 

verlangen, die begint nu. Mensen, de toekomst is nu. 

 

Wat heeft dit te betekenen?, vragen de mensen. En Petrus zegt: Gods nieuwe tijd breekt 

aan. Hij keert naar de mensen terug. De laatste fase is begonnen. Gods toekomst komt 

binnen handbereik. De klanken kun je al horen in al die talen die worden gesproken. De 

Geest is uitgegoten. Wat heeft Pinksteren te betekenen? Om te beginnen, dit: Lieve 

mensen, Gods nieuwe wereld is begonnen, de toekomst is nu! 

 



God krijgt mensen aan de praat dia 

 

Je kunt het zien aan komen, zegt Joël. Als Gods Geest wordt uitgegoten, en zonen en 

dochters gaan profeteren, als jongeren visioenen gaan zien en oude mensen dromen 

dromen.  

 

Eerst waren ze met stomheid geslagen in de tijd van Joël. Ze wisten niks uit te brengen, 

stonden daar met samengeknepen keel bij de puinhopen van hun bestaan. Maar als de 

Geest wordt uitgegoten, komt er een ander verhaal, komen de woorden terug. Klinken 

dromen, visioenen, profetieën: God zal zich over ons ontfermen, een nieuwe tijd begint, 

het leven zal vol zijn van Hem, en de aarde vol van zijn glorie. De Geest krijgt mensen 

weer aan de praat. 

 

Dat is nou helemaal typisch de Heilige Geest. Mensen aan de praat krijgen. Woorden 

geven. De taal was weg. Wanneer komt God naar ons toe? Wanneer begint die nieuwe 

tijd? Hoe lang duurt het nog? Vragen van toen, en van nu. Soms kun je moedeloos 

worden – er verandert niks. Onverschillig – het zegt me niks meer. Indutten – ik draai 

me nog eens lekker om. 

 

Maar mensen, zegt Petrus, God is naar jullie teruggekeerd. In Jezus zijn Zoon. Leef op, 

de nieuwe tijd begint. En nu komen de woorden. De Geest krijgt mensen aan de praat. 

Hij brengt wat dood is weer tot leven. Hij geeft vuur en overtuiging. De bezieling komt 

terug. Kijk naar Petrus, de visser uit Galilea – hoor hem de boodschap over Jezus 

brengen en de mensen aanspreken. 

 

Jij en ik, wij zijn geen Petrus – en dat hoeft ook niet. Maar toch, diezelfde Geest wordt 

ook aan jou en mij gegeven. Ook jou, mij, ons samen wil Hij aan de praat krijgen. Petrus 

haalt Joël aan: God giet zijn Geest uit op alles en iedereen, over ‘al wat leeft’. En kijk, 

jonge mensen, oude mensen – alle generaties doen mee. Zelfs slaven en slavinnen. 

Dwars door alle rangen en standen heen. Niemand zal zeggen: Mond houden, want jij 

telt niet mee, jij mag niet worden gehoord. Als de Geest komt, ontstaat een nieuwe 

gemeenschap. Verschillen vallen weg. Allemaal anders, allemaal met andere woorden, 

toch één geluid. Hier heb je ze, zegt Petrus, het begin van dat nieuwe volk van God. 

Hoor je het: al die verschillende monden, maar toch één geluid, in alle talen van de 

regenboog? De Geest krijgt ze allemaal aan de praat.  

 

Dat gebeurt als de Geest komt. Een nieuwe gemeenschap ontstaat. Het is niet meer 

gebonden aan één bepaald volk. De hele wereld komt in beeld – hoor al die 

verschillende talen maar. Allemaal anders, maar toch één en hetzelfde geluid. Mensen, 



leef op, God keert naar de mensen terug, Hij zoekt je, Hij brengt je goed terecht. Ook jij 

mag een van hen zijn. Ook jij, iemand die de Geest aan de praat krijgt. 

 

Het is twee voor twaalf dia 

 

Joël 3 klinkt uitbundig en hoopvol. Maar er zit in zijn woorden ook een diepe ernst. 

Pinksteren is geen Pinksteren zonder die ernst te benoemen, en daarmee jouw leven op 

scherp te laten zetten.     

 

Luister naar Joël. Die sprinkhanenplaag en alles wat er gebeurt, zegt Joël, het wijst 

ergens naar vooruit. Het is een voorbode van de grote en ontzagwekkende dag van God. 

Een dag die komt met bloed, vuur en rook, de zon verandert in duisternis en de maan in 

bloed. Joël zegt: Als je ziet dat God zijn Geest uitgiet, dan weet je dus hoe laat het is. Nu 

weet je: de dag komt eraan waarop God de hele wereld die wij hebben opgebouwd zal 

opdoeken. Het is twee voor twaalf. 

 

En waar sta jij dan? Op die dag van vuur, bloed, rookwalmen. Denk aan de beelden uit 

Oekraïne, daar kun je zonder dekking niet rondlopen. Waar zoek jij dekking? Denk er 

niet te luchtig over. Alsof die dag jou voorbij zou gaan. Wat denken jullie, zegt Petrus, dat 

het met jullie wel goed komt, omdat je bij God hoort? Die dag komt, ook voor jullie. 

Straks gaat Petrus verder en confronteert hij zijn publiek: God is naar jullie teruggekeerd 

in Jezus, zijn Zoon, maar jullie hebben Hem uit de weg geruimd. Maar nu krijg je nog de 

kans. ‘Kom tot inkeer en laat je dopen in de naam van Jezus’. De woorden waarmee 

Petrus zijn toespraak eindigt. 

 

Hoor je de ernst? Petrus haalt Joël aan die zei: ’Ieder die de naam van de Heer aanroept zal 

worden gered’. De dag van God komt. Zoek dekking. Zoek dekking bij God, bij Jezus, de 

Heer die God heeft gegeven en die jullie hebben vermoord. Anders zal die grote en 

ontzagwekkende dag van de Heer ook over jou heen razen.  

 

Petrus komt in zijn toespraak niet uit bij: Wees sterk, leef in de overwinning, sta in de 

kracht van de Geest. Nee. Het is erop of eronder nu. Dat is Petrus’ boodschap. Een 

boodschap met diepe ernst. Wie de naam van de Heer aanroept zal worden gered. 

Pinksteren doet een dringend appél op jou en mij om opnieuw te kiezen voor Jezus. 

Zoek dekking bij Hem. Anders red je het niet. Het is twee voor twaalf.  

 

 



Nieuwe dromen worden wakker dia 

 

Wat heeft dit te betekenen, vroegen de mensen. En Petrus zegt het: het is wat jullie 

profeet Joël al zei – God giet zijn Geest uit. Uitgieten – dat betekent overvloed, een 

splash water, bepaald geen miezerig straaltje. En dat zie je! Deze mensen, ze worden vol 

van God, ze gaan dromen dromen, visoenen zien, profeteren. Profeteren over een God 

die naar mensen omziet. Visioenen zien van een nieuwe wereld, een aarde vol van Gods 

glorie. Nieuwe dromen worden wakker.  

 

Dat is wat de Geest doet. Hij blaast Gods droom tot leven in de wereld van nu. Hij steekt 

mensen aan met het vuur van Gods verlangen. Zodat er een ander geluid gaat klinken in 

de wereld van vandaag. Tegen alle rottigheid en troep in, alle pessimisme en desillusie. 

Een geluid van hoop en van redding, van vergeving, verbinding en liefde. Het geluid 

waar de wereld naar snakt. Aanstekelijk als vuur en verfrissend als de wind.  

 

Waar klinken die nieuwe dromen in mijn leven, en in dat van jou? Als ik eerlijk ben, mijn 

dromen zijn vaak best wel plat. Ik verlang naar een prettig leven, een fijn gezin, een 

mooie vakantie op zijn tijd, een beetje comfortabele financiële ruimte, genoeg vrijheid 

om mijn eigen dingen te doen. Waar droom jij van? Zijn jouw dromen die van God? 

Misschien zijn we het dromen wel verleerd. God te ver en je leven te vol. Onze 

verlangens zijn plat geworden. We zijn weggegleden in gezapigheid en onverschilligheid. 

Of je dromen zijn kapot gevallen op de harde werkelijkheid, gedesillusioneerd en 

lamgeslagen sta je erbij. 

 

Maar nu komt de Geest. Hij kust nieuwe dromen wakker in jouw en mijn leven. Hij 

brengt nieuwe hoop. Nieuwe verlangens. Waait de lethargie en desillusie weg. Wat zou er 

veranderen in mijn leven, wat zou er veranderen in de kerk als Gods verlangen voor ons, 

voor de wereld alle ruimte zou krijgen? Als wij gaan leven voor zijn droom? Wat hebben 

wij de Geest nodig! Om ons aan te steken met zijn vuur. Wat hebben wij elkaar nodig! 

Om elkaar aan te steken. Zoals Joël zegt: de jongere de oudere, en de oudere de 

jongere. Wij zoals we hier zitten, de kerk aan wie de Geest is gegeven. Allemaal anders, 

maar toch één geluid. 

 

Pinksteren betekent: ga leren verlangen naar wat God verlangt. Kom uit de apathie en de 

gezapigheid. Laat je aansteken met het vuur van de Geest. Laat een nieuw geluid klinken 

in onze wereld vandaag. Wees dat nieuwe volk van God. Kom als kerk tot leven en wees 

een broedplaats van nieuwe dromen. Leef de droom van God. Wat dood is brengt Hij tot 

leven. Wat kapot is maakt Hij heel. De Geest krijgt mensen weer aan de praat. Ook jou. 

 

Amen 


