
Vragen voor de kringen bij Liturgie van je leven 6 
 

‘Liturgie begint bij jezelf’ 
 
 
Voorbereiding: lees de Bijbelteksten bij de preek door (zie bovenaan in de 
preek), lees de preek nog een keer door of kijk ‘m terug. 
 
Bespreek de vragen die je wilt bespreken en in de volgorde die je voorkeur 
heeft. 
 
 

1. Begin samen bij de poll. Deel met elkaar welke keuze je hebt gemaakt. 
Zijn er nog andere manieren waar je aan kunt denken bij ‘waken over je 
hart’?  

 
2. ‘Als er geen liturgie thuis is, dan heeft liturgie in de kerk niet zoveel zin’. 

Reageer hier eens op.  
 

3. Welke ‘liturgische momenten’ heb jij thuis? Wat heb jij eraan? Hoe 
tevreden ben jij over deze momenten? Waarin zou je willen groeien? Is 
er misschien iets dat je van elkaar zou kunnen leren? 
 

4. Maak eens met elkaar een rondje: Wat neem jij je voor om naar 
aanleiding van de preek thuis in de praktijk te brengen?  
 

 

Afsluiting: bid voor elkaar en breng wat je besproken hebt bij God 
 
 


